Even voorstellen:

Mijn naam is Lara. Ik ben 23 jaar en woon in Helmond. Op dinsdag en
woensdag loop ik met veel plezier stage in groep 1/2a. Ik studeer op de
Kempel en zit nu in mijn derde leerjaar. Ik vind vooral de kleutergroepen
interessant en wil me hier verder in specialiseren. In mijn vrije tijd houd ik
van spelletjes en ben ik graag buiten in de natuur. Ik kijk ernaar uit om er
samen met de kinderen een leuke en leerzame tijd

van maken.

Even voorstellen
Beste ouders, verzorgers, juffen en meesters,

Mijn naam is Robin van de Pol, ik ben 18 jaar oud en woon in
Helmond. Naast mijn werk in de horeca pas ik regelmatig op,
iets wat ik met veel plezier doe. In mijn vrije tijd speel ik
tennis en spreek ik af met vriendinnen. Een paar weken
geleden heb ik mijn havo-diploma behaald en dit schooljaar
ben ik aan een nieuw avontuur begonnen: ik ben gestart als
eerstejaarsstudent op de Kempel, met als doel om leerkracht
in het basisonderwijs te worden.

Ik loop stage in groep 1/2b bij juffrouw José en meester
Jurrién. Tijdens mijn stage hoop ik nog meer te leren over het
begeleiden van jonge kinderen in hun ontwikkeling en het
creéren van een veilige en stimulerende leeromgeving. Ik kijk
er enorm naar uit om mij verder te ontwikkelen binnen het
onderwijs, jullie kinderen te leren kennen, en samen met hen
een leuk en leerzaam schooljaar tegemoet te gaan.

Met vriendelijke groet, Robin van de Pol

Hallo allemaal,
Mijn naam is Marijke van Limpt, ik ben 22 jaar en kom uit Deurne. Momenteel zit ik
in mijn derde jaar van de PABO-opleiding aan Hogeschool de Kempel en loop ik

stage in groep 1/2C bij Juf Yvonne en Juf Els. Op
dinsdag en woensdag, en soms een hele week, ben ik met veel plezier op KC De
Vlier te vinden. Naast het

werken met kinderen, houd ik van handballen en geniet ik van gezellige dagjes uit
met vriendinnen. Ik kijk er enorm naar uit om samen met de kinderen te werken, te
leren en te ontdekken.




Mijn naam is Julian Calderdn Alvarez en ben 17 jaar en ga nu iets meer over
mezelf vertellen. |k ben dit jaar eerstejaars Kempel student en ga stagelopen op
de Vlierin

Helmond.

Wat ik doe in mijn vrije tijd?

Ik kijk veel voetbal vooral kijk ik vaak naar de wedstrijden van FC Barcelona en
PSV dat zijn de twee clubs die ik ook support. Ook luister ik graag muziek vooral
Spaanstalige

muziek.

Sport?

Ik kickboks thuis en beoefen het op een bokszak in de schuur en een boksbal op
mijn kamer. |k zit er ook aan te denken om mezelf in te schrijven bij een

_ vereniging. Ik heb 10 jaar onder voetbal gezeten maar ben er sinds dit jaar mee
gestopt om door te gaan met kickboks

Vorige

opleiding?

Mijn vorige opleiding was op het Jan van Brabant college, daar volgde ik een
havo natuur en gezondheid/natuur en techniek vakkenpakket en heb ik alle
jarenin 1 keer gehaald en mijn havodiploma ook

binnengesleept.

Ik heb er super veel zin om mijn stage in groep drie op kindcentrum de vlier te beginnen en kijk er
erg naar uit om aan de slag te gaan!

Hallo allemaal, mijn naam is Hannah van der Zanden en ik ben
aankomend halfjaar de nieuwe stagiaire van groep 3 -4. |k studeer aan
Hogeschool de Kempel, als eerstejaarsstudent. Vanaf 24 september
ben ik elke dinsdag aanwezig in de klas van juffrouw Iris.

Maar wie ben ik nu echt?

Ik ben 17 jaar en ik woon in Helmond, Dierdonk. Vorig jaar heb ik mijn
havodiploma behaald op het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. In
mijn vrije tijd doe ik de sport atletiek, dit doe ik 4x in de week bij H.A.C
in Stiphout. Ook werk ik in de horeca bij ILBorgo en La Bocca
Grande. Ik hou ervan om leuke dingen met mijn vrienden te doen,
zoals een dagje shoppen of ergens een terrasje pakken. In de zomer
vind ik het leuk om watersporten, zoals surfen, wakeboarden en
waterskién te doen. |k ben graag sportief bezig en hou wel van een
drukke planning. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging!




Hoi allemaal,

Mijn naam is Floortje, ik ben 18 jaar en ik kom uit Deurne. Ik zit momenteel in
het tweede jaar van de pabo op de Kempel. Ik loop tot januari stage in groep
4/5 en heb hier natuurlijk erg veel zin in. In het dagelijks leven doe ik graag
leuke dingen met vrienden en kan ik me lekker ontspannen met een goed
boek. Ik hoop op een fijne samenwerking met de kinderen en dat we een leuke
tijd gaan krijgen! Groetjes Floortje

Ik ben Diablo Slaats. Ik mag bij jullie op school stage lopen, in groep 6/7, en ik wil mezelf even
voorstellen. Ik ben 18 jaar oud en ben na 5 jaar havo te doen begonnen op mijn eerste jaar aan de
kempel. Ik woon in vlierden(deurne), ditis dus niet zo ver van jullie school af. Ik vind het heel er leuk
hier op school en ik hoop dat het nog veel leuker word."

Hallo! Mijn naam is Beau van Rijswijck en ik zit in het derde jaar van de PABO
aan hogeschool De Kempel. In het eerste halfjaar mag ik met veel plezier stage
lopen in groep 7B. Naast mijn studie vind ik het leuk om te gamen en te
voetballen. Ook leuke dingen met dingen doen met vrienden doen vind ik
belangrijk. Ik kijk er naar uit om stage te lopen hier op school!

Beste ouder(s),

Mijn naam is Bastiaan Vaasen en ik loop het aankomende halfjaar stage op
basisschool de Vlier in groep 8. Ik ben 19 jaar oud, woon in Deurne en zit in het
derde studiejaar van hogeschool de Kempel in Helmond. Ik kijk er heel erg naar uit
om voor uw kind er een leerzame en vooral leuke periode van te maken :)

Vriendelijke groet, meester Bastiaan
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